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Het Fonds Lode Verbeeck 
 

Het Fonds Lode Verbeeck werd opgericht in 2002, enkele maanden na het overlijden van 

Lode Verbeeck, onze zoon van bijna 17 jaar. 

Lode was een levenslustige en heel positief ingestelde jongeman. In gezelschap had hij vaak 

veel aandacht voor anderen, wat zijn sociale ingesteldheid typeerde. Bovendien was hij al van 

kinds af verzot op paarden. 

 

Een verkeersongeval maakte bruusk een einde aan zijn leven, kort nadat hij genezen verklaard 

was na een behandeling voor kanker, de ziekte van Hodgkin.  

 

Het was voor mij als vader van Lode verschrikkelijk moeilijk om te aanvaarden dat al het 

goede en positieve dat in Lode aanwezig was, niet meer verder zou bestaan, en eenvoudigweg 

verdwenen was. 

Vanuit een kracht, die voor mij teruggaat op de energie en de persoonlijkheid van Lode, 

werden ideeën en mogelijkheden verkend om vanuit zijn levensbezieling iets nieuws te laten 

ontstaan, volledig naar zijn eigenheid. 

 

In samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting werd een Fonds opgericht dat jaarlijks 

projecten hippotherapie wil ondersteunen. 

Vanuit een jarenlange samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werden de voorbije 

jaren telkens een drietal projecten uit Vlaanderen gesteund voor een bedrag van 20.000 €/j. 

 

 

De inhoud van mijn inbreng op deze studiedag 
 

In mijn uiteenzetting wil ik jullie schetsen hoe de zoektocht naar financiële middelen voor de 

opstart van het Fonds Lode Verbeeck in zijn werk ging.  

Welke financieringskanalen werden verkend? 

Hoe werd er beroep gedaan op medewerking? 

Waardoor voelden sponsors zich geraakt? 

Werden zij éénmalig aangesproken? Of op regelmatige basis? 

Partnerschap? Of toch maar alles zelf in handen houden? 

En vooral: hoe laat je dit verder bestaan? 


